
 
 

 

 

 

 

 

Reisverslag V1409 

Tendensvakantie in Noord-Holland, Den Oever. 

Stichting “Vaarvakanties”



Dit zijn de vakantiegangers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dag 1, zaterdag 16 augustus 2014. 

Na aankomst in ons drijvende huis voor deze week, de Topaze II, en het 

indelen van de hutten maken we kennis met elkaar en met onze schipper 

Meijert.  

Hij gaat ons deze week langs de kust van het IJsselmeer in Noord-Holland 

varen. Meteen op pad naar Medemblik, 2 uurtjes varen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadat de banden van de rolstoelen zijn opgepompt (opgeblazen) lopen we 

de stad in,  

 

 

 

 

waar we buiten willen koffiedrinken, 

maar het begint te regen, dus gaan we 

toch maar naar binnen om daar te genieten van onze koffie, chocomel (met 

slagroom), en taart. Dat was lekker!!!! 

We lopen langs het stationnetje van de stoomtrein in Medemblik, en 

kunnen via de dijk langs het IJsselmeer weer naar ons huis, de boot, 

wandelen. 

 



Fotosessie bij “De beste stuurlui” (de ijzeren mannen) 

 

We eten soep, stokbrood met kaasjes en salades, en als toetje chocolade- 

en vanillevla met slagroom. 

Na de koffie nog een glaasje wijn, bier of fris en doen een spelletje “Mens 

erger je niet”. We zoeken moe van de reis, alle indrukken en nieuwe 

mensen om ons heen, ons bedje op, benieuwd wat we deze week gaan 

beleven. 

 

 

 

 



Dag 2, zondag 17 augustus. 

We zijn op tijd wakker, en ontbijten op de boot, dat is toch speciaal, al 

dat water en de andere boten in de haven om je heen, en we varen alweer, 

nu naar Enkhuizen.  

We kunnen bij schipper Meijert in de stuurhut kijken en meesturen, maar 

ook aan de grote puzzel beginnen, die Nel mee heeft genomen.  

 

 

 

 

 



Als we in Enkhuizen aankomen, krijgen we een ligplaats met de boot vlakbij 

de grote toren, de Drommedaris.  

Het regent al een tijdje, en net als we denken dat het droog is gaan we op 

pad naar het “Zuiderzee-binnen-museum” in Enkhuizen. Jammer, het 

begint heel hard te regenen, dus drijfnat komen we aan, maar gelukkig is 

alles in het Museum overdekt,  

 

 

 

 

De jassen kunnen 

intussen drogen. 

 



We zien een mooie presentatie van allerlei watersnoodrampen, veel 

klederdrachten van allerlei IJsselmeer plaatsen en prachtige boten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er zijn spellen te doen en je kunt meezingen met allerlei leuke muziek. 

Daniella, Rense Durk, Marga en Anneke zingen hun longen uit het lijf! Het 

is een mooi museum, en we hebben ons er goed vermaakt. Maar het 

mooiste komt nog, we gaan uit eten in restaurant De Markerwaard, 

 

 

 

 

  

En eten vis, biefstuk, spareribs, frieten, en Janny en Nel gaan aan de 

mosselen.  

IJs hoort er natuurlijk ook bij, dat wordt ons toetje. Met een volle buik 

lopen we weer terug naar de Topaze voor onze tweede nacht. 



Dag 3, maandag 18 augustus. 

We ontbijten deze dag met verse broodjes en doen rustig aan, sommige 

mensen slapen uit, want schipper Meijert besluit dat we nog een dagje in 

Enkhuizen blijven liggen, er waait teveel wind om te gaan varen. We doen 

spelletjes, knutselen schudkokers, gaan puzzelen, doen de afwas, Rense 

Durk doet een computerspelletje, en drinken natuurlijk lekker veel koffie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meijert maakt de rolstoel van Mark met touw en moet „m daarna natuurlijk 

uitproberen. 

 

´s Middags gaan we de stad in om ons zakgeld uit te geven. Ronald koopt 

een mooie portemonnee en zaklamp, 

André verschillende 

computerspelletjes, Daniella 3D 

spulletjes, Mark en Arthur een 

echte gereedschapskist. 

 

 

 

We zagen een etalage met pruiken, 

Was dat iets voor de bonte avond? 

 



 

 

Bij de HEMA drinken we koffie met gebak of een saucijzenbroodje. Nel en 

Fons gaan boodschappen doen, en dan wandelen we weer naar de boot om 

daar spaghetti met sla te eten. We scheppen allemaal 2 x op, en er is 

gelukkig ook nog wat over voor Meijert. ´s Avonds luisteren we naar 

muziek, spelen we spelletjes en gaan verder aan de puzzel. Jan heeft 

samen met Daniella, Meijert, Janny, Anneke en Nel de hele rand voor 

elkaar gekregen. Hartstikke goed Jan! 

  



 

 

 

 

 

        Janny, Fons en Jan maken een dansje. 

 

 

Dag 4, dinsdag 19 augustus. 

Om 10 uur vertrekken we uit de haven van Enkhuizen naar Volendam, we 

gaan eerst door de sluizen en varen dan 3 uur, we helpen allemaal weer 

mee in de kajuit met het besturen van de boot, en mogen dan aanleggen 

aan De Dijk, een hele mooie plek!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen kijkt toe, hoe Meijert de Topaze aanlegt en dat kan hij!! 

 

 

 

We gaan 

kibbeling eten 

aan de kade, 

tegenover een 

café waar Jan 

Smit vaak 

komt, 

 

 

  



 en………daar is hij nu 

ook!!!  Daniella wil graag 

met hem op de foto, en 

krijgt dat ook voor 

elkaar, dit is het 

hoogtepunt voor 

Daniella, haar vakantie 

kan niet meer stuk!   

 

 

 

We gaan met z´n allen, de schipper moet ook eens van de boot af volgens 

Ronald, naar het 

Volendams 

voetbalstadion waar het 

leven en de historie van 

Volendam uitgelegd 

wordt op film, Jan Smit 

komt ook veel voor in die 

film. We zien van alles 

van Volendam, de 

visserij, het voetbal en 

natuurlijk over alle 

muziek, zoals BZN, de 

Cats, Jan Smit, Nick en 

Simon, de 3 J´s, en heel 

veel andere bekende 

zangers en zangeressen 

uit Volendam. Er is ook 

veel muziek te beluisteren, en we doen samen een quiz met allerlei vragen 

over wat we net gezien en gehoord hebben.  



 

 

Anneke gaat nog even winkelen op 

de Dijk met wat gasten, Marga 

koopt een mooi T-shirt, Daniella 

iets voor zichzelf en voor haar 

moeder, en Ronald een prachtig 

horloge. Jan vindt het gezellig om 

mee te winkelen, maar hoeft niets 

te kopen. Dat is ook goed. Als ze 

thuiskomen, komt ook Janny, die 

met Fons boodschappen is gaan 

doen, aan met pizza‟s en ijs. 

 

 

 

 

 

 



Zo kwamen André en Mark aan 

boord!! 

 

 

 ‟s Avonds krijgen we 3D-les van 

Daniella, en maken hele mooie kaarten, ook één voor de moeder van Mark 

en voor Tendens. Er wordt ook “Mens erger je niet” gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5, woensdag 20 augustus. 

Dag Volendam, wij gaan weer!! 



En varen in 2 uur naar Hoorn. We leggen aan op het Oostereiland, naast 

het Museum van de 20ste eeuw, dat komt goed uit, daar willen we naar toe! 

 

 

 Er komen ook een paar prachtige 

zeilschepen langs varen, wat is het 

toch leuk op een boot, je ziet van 

alles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan meteen van boord naar het 

museum en bekijken een hele mooie tentoonstelling over Walt Disney met 

alle figuren die hij uitgedacht heeft. Allerlei leuke spullen en films over 

Donald Duck, Sneeuwwitje, Bambi en nog veel meer hebben we gezien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Even terug naar de boot om te lunchen, en weer naar het museum voor de 

2e ronde. Nu bekijken we alle spullen, inrichtingen, stofzuigers, 

platenspelers, de oudste tv, kinderwagens, winkeltjes en nog veel meer wat 

er verzameld is van de vorige eeuw. 

Er is ook een expositie van De Beatles in Blokker, en er wordt het een en 

ander gekocht in de museumwinkel. 



 



Nog het spelletje “Schipper mag ik overvaren”.  

En dan gaan we de stad in. Het is een heel stukje lopen, dus als we in de 

stad zijn gaan we eerst lekker op een terras zitten om koffie en chocomel 

te drinken. Hoorn is een mooie 

oude stad, met veel mooie gevels, 

we drinken koffie bij De Waag, 

een oud gebouw waar vroeger 

allerlei waren gewogen werden. 

Nel gaat boodschappen doen met 

Fons en Rense Durk gaat even 

alleen de stad in, Janny blijft met 

wat mensen zitten voor een 2e 

ronde koffie en chocolademelk. 

 

 

Anneke gaat nog even 

winkelen met Rense 

Durk en Ronald. Ze 

lopen de stad rond, 

maar vinden niet wat 

ze willen, dus gaan ze 

weer terug. 



Daar komt de rest ook, we lopen terug naar de boot en Nel en Anneke gaan 

een lekkere maaltijd bereiden. Janny dekt de tafel voor de gebakken 

aardappeltjes, boontjes, bloemkool, gehaktballen en sla. Het is heerlijk 

vindt iedereen.  

Tijdens het bereiden van de maaltijd wordt er getekend over de 

belevenissen van de afgelopen dagen. 

 

 

En Mark rookt een sigaartje 

op het achterdek. 



 Dag 6, donderdag 21 augustus. 

Vandaag varen we terug naar Medemblik, en ontmoeten daar Meinie, de zus 

van Janny. Ze gaat gezellig een 

dagje met ons mee. Het taxibusje is 

besteld en brengt ons naar het 

Stoommuseum van Medemblik. Daar 

krijgen we een rondleiding langs 

allerlei oude stoommachines. Alles 

wordt goed uitgelegd, en er worden 

veel vragen door ons gesteld.  

 



 

Op een gegeven moment gaan de 

stoommachines werken, het maakt veel 

lawaai, maar is erg mooi om te zien, ook 

bekijken we de grote ovens waar hout en 

kool in gestookt wordt om stoom te maken.  

 

We worden weer teruggebracht 

naar de stad, want het is 

natuurlijk weer tijd voor de 

koffie. We krijgen er een klein 

glaasje koffielikeur bij, Marga 

vindt dat heel lekker en drinkt 

die van Arthur ook op.  



Er moet natuurlijk ook nog weer 

even gewinkeld worden, want Ronald 

zijn scheerapparaat is stukgegaan, 

en hij heeft nog wel geld genoeg om 

een nieuwe te kopen. Janny gaat met 

hem op pad, en het lukt! Mark koopt 

een prachtige jas, die goed past en 

krijgt van Anneke een mooie DVD 

waar hij heel blij mee is.  

 

Zo, en nu pannenkoeken eten, lekker buiten eten op een overdekt terras 

met verwarming, biertje, frisje, pannenkoeken en ijs, wat een verwennerij!  

 

 

 



En dan weer naar huis (boot), voor de bonte avond. Wat is dat leuk, 

iedereen doet iets:  

 

Rense Durk heeft zelf een tekst en muziek 

gemaakt en zingt over onze vaarvakantie;  

 

 

 

Fons doet een mime spel, hij doet een 

kolenschepper na die de ovens vol met kolen 

schept; 

 

 

Arthur en Marga playbacken een lied, “Vrienden 

voor het leven” van Jan Smit; 

 

 

Jan geeft een show weg met een lied van Marianne 

Weber; 

 

 

 

Daniella zingt een lied van BZN,  

“Mon Amour”, samen met Anneke; 



 

André zingt 2 prachtige liederen van De Everly 

Brothers; 

 

 

 

Ronald doet samen met schipper 

Meijert een parodie van Dorus over 

de motten; 

 

 

En Mark is onze grote toeschouwer, die hard gelachen 

en geklapt heeft.  

 

 

 

Iedereen krijgt een heel groot applaus. Wat een prachtige bonte avond is 

dit. 

 



Als toetje laten Janny, Anneke en Nel de hele boel erg lachen met een 

raar stuk in een rolstoel die stuk gaat, Janny heeft de muts en jas van 

Meijert aangedaan, en komt de rolstoel repareren,  ze zijn een beetje 

gek!!!   

Daarna bedanken ze alle gasten dat ze zo‟n mooie vakantie met ze mochten 

hebben, we hebben allemaal genoten van en met elkaar. 

 

 

 

De zus van Janny gaat naar huis, en wij gaan samen de tassen pakken, want 

morgenochtend is het weer over, dan varen we naar Den Oever en worden 

jullie weer opgehaald, dat is jammer, maar we hebben een prachtige reis 

samen gehad. 

 

DANK  JULLIE  WEL!          JANNY,  NEL,  ANNEKE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat hebben we zoal gehoord en gezien: 

 

*Schipper Meijert helemaal alleen de motor kan starten, wel hulp heeft 

gekregen bij het varen van o.a. Jan, Arthur, Marga, Ronald, Mark, Daniella, 

André. 

*Mark dagelijks zijn optrek/opduw-oefeningen heeft getraind, als hij 

in/uit bed uit/in de rolstoel ging. 

*Wie zorgde dat Schipper Meijert koffie kreeg, heel lief van Ronald. 

*Fons een hele vroege vogel is en graag alles zelf doet en dat de leiding 

daar even aan moest wennen. 

 *Daniella niet tegen kietelen kan, als ze lekker werd toegestopt door 

Anneke. 

*Ronald graag hielp met afdrogen, hij gelijk even de stand van “geldzaken” 

door kon nemen. 

*Marga heel mooi kan kleuren en tekenen. 

*Rense Durk kan dirigeren zowel achter de computer als ook op het dek. 

*André bijna alle namen van zangers/essen met titel van de Cd‟s kon raden.  

*Anneke steeds weer aangeeft dat de ijzeren mannen er nog steeds staan. 

*Arthur af en toe helemaal in een deuk ligt van het lachen.  

*Mark heel goed aanwijzingen kan geven, hoe je met een rolstoel moet 

rijden, en dit heel leuk vond. 

*Je kunt zien dat  Fons in de horeca werkt, onze assistent-inkoop was en  

ook heel netjes kan afdrogen. 

*Dat Daniella het heel erg fijn vond, dat ze op de foto mocht met Jan 

Smit en nu wereldberoemd gaat worden. 

*Anneke “een heel zwaar leven” heeft en ook Daniella. 

*Jan zelfs met één hand heel goed kan afdrogen. 

*Nel zich als een waardige “Moeder” over “ons kind” heeft gedragen. 

Janny een heel lieve “Oma”, waar hij altijd  “terecht” kon, en Anneke als 

zijn “Tante”. Deze drie wijze vrouwen hebben nog veel van hem kunnen 

leren en andersom ook. 

*Janny wel een „‟zuster‟‟ lijkt met haar witte broek en alles in de gaten 

houdt. 



  



 


